
Heilige Geest, een Helper?  
Pinksteren ligt inmiddels achter ons en 
het gewone leven, in de Kerk de “Tijd 
door het Jaar” genoemd, heeft ons 
weer ingehaald. Toch blijft de 
boodschap van Pinksteren belangrijk, 
ook nu de feestdagen voorbij zijn. Juist 
in deze dagen, maar ook in alle andere 
gewone dagen, wil de Heilige Geest een 
Helper zijn in het leven van mensen, 
midden in het dagelijkse bestaan. Jezus 
beloofde zijn leerlingen dat zij niet 
alleen zouden achterblijven.  
Na zijn lijden en dood waren de 
apostelen bang en onzeker. Ze hadden 
zich teruggetrokken achter gesloten 
deuren en wisten niet goed hoe het 
verder moest. Met Pinksteren 
veranderde alles. De Heilige Geest gaf 
hun nieuwe moed, kracht en 
vertrouwen. Ze durfden naar buiten te 
gaan en spraken openlijk over Jezus 
Christus en zijn Blijde Boodschap. 
Gewone mensen werden door Gods 
Geest geholpen om iets bijzonders te 
doen. 
Ook vandaag werkt de Heilige Geest 
vaak op een stille en eenvoudige 
manier. Niet altijd in grote wonderen of 
bijzondere gebeurtenissen, maar juist 
in kleine dingen van elke dag. In de 
moeder of vader die na een 
vermoeiende werkdag toch geduldig 
blijft voor de kinderen. In de vrijwilliger 
die aandacht heeft voor eenzame 
mensen.  

In een vriend die luistert wanneer 
iemand verdriet heeft. In mensen die 
elkaar helpen zonder er iets voor 
terug te verwachten. Daar kan iets 
zichtbaar worden van Gods Geest van 
liefde, hoop en verbondenheid. De 
Heilige Geest neemt onze problemen 
en zorgen niet zomaar weg. Het leven 
blijft soms moeilijk en onzeker. 
Mensen kennen verdriet, ziekte, 
spanningen en teleurstellingen. Toch 
wil Gods Geest ons kracht geven om 
verder te gaan, moed om niet op te 
geven en liefde om aandacht te 
blijven hebben voor elkaar. 

 

 

 
Daarom is Pinksteren niet alleen een 
feest van één dag. De Heilige Geest wil 
mensen iedere dag begeleiden en 
inspireren. Juist in het gewone leven 
wil God dichtbij mensen zijn. 
Misschien merken we dat vaker op 
dan we denken: in een vriendelijk 
woord, een helpende hand of iemand 
die ons nieuwe hoop geeft op 
moeilijke momenten. 
Kapelaan Miguel Estrada 
 
Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 
misintenties. 

  
 
 
 


