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De Fluistering van het Nieuwe Begin 

Het voorjaar is als een dief in de nacht, maar 
dan eentje die komt brengen in plaats van 
halen. Het komt nooit binnen met veel kabaal 
of een dwingende agenda. Het sluipt. Op 
zachte zolen wandelt het onze wereld binnen. 
Eerst merk je het aan niets, en dan – als een 
donderslag bij heldere hemel – ineens aan 
alles. Kijk naar het licht. Het blijft wat langer 
hangen, alsof het met tegenzin afscheid neemt 
van de dag. De wind snijdt niet meer, maar 
geeft je een voorzichtig klopje op de 

schouders. En voor je het weet, sta je daar: met je jas open, 
zonder bestemming te wandelen, gewoon om te voelen dat je 
er bent. Dat is de charme van de lente: het is een seizoen dat 
nog niet ‘af’ is. Het is onderweg, net als wij. Het regent terwijl 
de zon lacht, het is warm om twaalf uur en guur om vier. Het 
voorjaar doet niet aan perfectie; het doet aan beloftes.  

En die beloftes groeien in stilte. Zonder tromgeroffel of 
tetterende trompetten duwen jonge plantjes zich door de 
aarde. Millimeter voor millimeter overwint het leven de 
winterse doodsheid. Het doet me denken aan die andere 
grote overwinning die we binnenkort vieren. Ook daar was 
geen orkestrale begeleiding, geen donderslag die de wereld 
wakker schudde. Alleen een leeg graf en een oorverdovende 
stilte. 
Het echte wonder is dat we niet hard hoeven te werken voor 
dit nieuwe leven. We hoeven er alleen maar bij te zijn. Zelfs 
als het duister en doods voelt, als je denkt dat alles voor niets 



is geweest, bewijst de lente het tegendeel: eeuwig leven leeft 
altijd. Dus zet die ramen open. Gooi die agenda’s een 
middagje opzij. Het voorjaar wacht niet, het gebeurt gewoon. 
Het nodigt je uit met een zacht: “Kom maar mee”. Want dat is 
de werkelijke boodschap van Pasen: De liefde is sterker dan 
de dood. Altijd. 

Doe je mee? Het leven duurt immers een eeuwigheid. 
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