
Carnaval hangt in de lucht 
Hoe carnaval kan hangen weet ik niet, en 
als het in de lucht zit, vraag ik me af hoe dát 
dan zou moeten. Maar goed, we zien al een 
aantal weken de versieringen langs de 
straten aan de lantarenpalen en de borden 
bij binnenkomst in onze dorpen. Het kan 
niemand ontgaan en er zijn al heel wat 
mensen druk bezig met voorbereidingen 
en een aantal vieringen is zelfs al achter de 
rug. 
De Vastelaovend staat voor de deur want 
dat is toch oorspronkelijk de avond 
voordat de vastentijd begint: een tijd van 
overweging, van bezinning, die begint met 
“bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren”. Niet om bang te maken of 
dreigen, maar om ons bewust te maken 
van de tijdelijkheid van alle dingen en ons 
hart wat meer te openen voor dat wat 
blijft. Zelfs over de grens van de dood heen. 
Want met Pasen gaan we vieren dat die 
niet het einde is, tenminste als we de 
belangrijkste mens van de 
wereldgeschiedenis een plaatsje geven in 
ons hoofd en ons hart. 
Die mens – beter gezegd Mens – heeft 
weliswaar veel geleden, vooral aan het 
einde van zijn leven, maar wist ook wat 
feesten was: Er was eens een bruiloft 
waarbij Hij en zijn moeder ook uitgenodigd 
waren. Op een gegeven moment bleek de 
wijn op te zijn. Toen liet Hij de bedienden 
zes kruiken met water vullen, elk met een 
inhoud van ongeveer honderd liter. Daarna 
liet Hij de tafelmeester ervan proeven. Tot 
verbazing van alle feestgangers jubelde 
deze het uit:  

 

“Wat een heerlijke wijn!” Op deze 
manier verrichtte Jezus zijn eerste 
wonder: Zeshonderd liter wijn voor een 
bruiloftsfeest.  
Tegenwoordig drinken wij met carnaval 
waarschijnlijk minder wijn dan bier, maar 
het is toch opmerkelijk dat deze Man – 
die toch een groot voorbeeld voor ons is 
– blijkbaar geen principiële bezwaren 
heeft tegen het nuttigen van 
alcoholhoudende drank. 
Blijft staan, dat Hij overmatig gebruik 
nooit heeft 
goedgekeurd! 
Dus... 
Maar het is 
een feit dat Hij 
graag deelnam 
aan een feest. 
En carnaval is 
ook een feest. 
Het is dus eenieder gegund om te 
genieten van gezelligheid, van 
samenzijn, van de muziek, de kleuren, de 
optochten en wat plezier. 
Carnaval vieren we buiten de muren van 
onze kerken, maar daarbinnen richten 
we ons op een ander soort vreugde. Die 
maken we dan niet zelf maar komt naar 
ons toe als een geschenk van Boven. 
Alvast Vastelaovend same! 
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