
Iedere dag gaat een deur 

open… 
Wij zijn in de Adventstijd, een periode die 

in de kerk wordt gevierd omdat de Heer 

Jezus komt. In deze tijd verschijnen in 

supermarkten en winkels weer overal 

adventskalenders. Elke dag gaat er een 

klein “deurtje” open, en daarachter vind 

je iets leuks: chocolade, een snoepje, of 

een spelletje. Vaak is het laatste vakje op 

24/25 december het mooiste, het 

cadeautje waar je het meest naar uitkijkt. 

Die dagelijkse deurtjes van de 

adventskalender lijken een beetje op de 

weg naar Kerstmis. Elke dag een klein 

stapje dichter bij het grote feest. En net 

zoals wij blij worden van een mooi 

cadeautje op de laatste dag, zo mogen wij 

met Kerst het grootste “cadeau” vieren: 

de geboorte van Jezus. 

In deze tijd voor kerstmis, bereiden wij 

ons voor met van alles: wat wij zullen 

eten, wie wij uitnodigen, hoe wij het huis 

versieren. Wij kijken uit naar die ene 

speciale dag. Maar de kerstnacht vertelt 

ons ook iets anders: over een kind dat in 

een simpele kribbe werd geboren. Want 

voor Jozef en Maria gingen de deuren in 

Bethlehem niet gemakkelijk open. Alles 

zat vol. Het was niet zoals bij een 

adventskalender, waar elke deur 

moeiteloos openklapt. Toch vonden zij 

uiteindelijk een plek in een stal en daar 

begon het Licht. 

 

 

 

Soms, tijdens al onze voorbereidingen, 

kan onze eigen “deur” dicht zijn voor 

anderen. Drukte, stress, boodschappen, 

lijstjes… wij zien het allemaal wel 

gebeuren. Advent nodigt ons uit om 

even stil te staan en juist wél die deur 

open te doen. Een deur opendoen kan 

heel eenvoudig zijn: een buurvrouw die 

alleen woont uitnodigen voor een kop 

koffie, een kaartje sturen naar iemand 

die een moeilijk jaar had, thuis een fijn 

gesprek voeren in plaats van haastig 

elkaar voorbij lopen. 

Zoals wij elke dag iets goeds ontvangen 

uit een adventskalender, kunnen wij 

ook iets goeds géven. Door onze “deur” 

te openen, worden wij zelf een klein 

cadeautje voor iemand die het nodig 

heeft.  

Moge deze Adventstijd ons helpen om 

met open deuren en open harten naar 

elkaar en naar Kerst toe te leven.  

Kapelaan Miguel Estrada  

Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 
misintenties. 

 
 
  


