Tussen einde en begin: Leven met hoop en geduld
November... de maand van mist, kaarsjes en koude neuzen.
De bladeren vallen, de dagen worden korter en ook in de kerk
voel je dat er iets “afloopt”. Het liturgisch jaar nadert zijn
einde. De lezingen in deze
weken klinken soms wat zwaar:
ze gaan over het einde van de
wereld, over waakzaam blijven
en over het oordelen van goed
en kwaad. Dat lijkt misschien wat
somber, maar eigenlijk zit er een
diepe troost in. Ze willen ons niet
bang maken, maar wakker
houden. Want achter al dat “einde” schuilt een nieuw begin
het besef dat God alles tot voltooiing brengt in liefde.

Het geloof leert ons om te blijven kijken met hoop, ook als
dingen lijken stil te vallen. Dat kan in ons eigen leven net zo
goed zo voelen: wanneer je een moeilijke periode doormaakt,
iemand mist of het gevoel hebt dat alles tegenzit. Toch kan
juist dan iets nieuws beginnen. Soms is het nog niet te zien,
maar onder de oppervilakte groeit al iets een beetje zoals in
de winter de aarde rust, terwijl de zaden al wachten om in de
lente uit te lopen.

Aan het einde van het kerkelijk jaar vieren we een bijzonder
feest: Christus Koning van het Heelal. Dat klinkt heel groots,
maar het is eigenlijk verrassend gewoon. Wij vieren niet een
koning die met macht en pracht regeert, maar iemand die zijn
kracht toont in eenvoud en liefde. Christus is een koning die
niet boven de mensen staat, maar juist naast hen gaat. Hij
regeert niet door te bevelen, maar door te dienen.




Je kan het vergelijken met iemand die altijd klaarstaat om te
helpen, zonder dat het opvalt. De moeder die na een lange
werkdag nog tijd maakt voor haar kinderen. De buurman die
even een boodschap doet voor iemand die ziek is. In zulke
kleine daden van zorg en aandacht gebeurt precies waar het
feest van Christus Koning over gaat: de liefde heeft het
laatste woord.

Zo wordt november een maand van hoop en verwachting.
Achter elk einde wacht een nieuw begin. En ook al lijkt het
soms donker, het licht is al onderweg. We hoeven alleen
maar wakker te blijven met een beetje geduld en heel veel
vertrouwen.

Kapelaan Miguel Estrada

zaterdag 29 november: Maria op zaterdag
17.30 uur: H. Mis in Bunde
19.00 uur: H. Mis in Moorveld
zondag 30 november: 15t zondag van de Advent
09.30 uur: H. Mis in Ulestraten als
jrd. voor Ger Gielkens;
gest. jrd, voor Marion Movig-Mol;
jrd. voor een overledene;
woensdag 03 december
09.00 uur: H. Mis in Ulestraten voor alle zieken;
zaterdag 06 december: Maria op zaterdag; vooravond 29¢
Advent
17.30 uur: H. Mis in Ulestraten als
jrd. voor Lambert, Carla en Renate Curvers;
voor Ton Clemens en alle overleden leden van het
kerkelijk zangkoor;

zondag 07 december: 2t¢ zondag van de Advent

09.30 uur: H. Mis in Geulle

11.00 uur: H. Mis in Bunde

Met het ingaan van de wintertijd zijn kerk en
begraafplaats dagelijks geopend van 09.00 uur tot 1700
uur.






