
Met wie aan tafel? 
Graag nodig ik u uit om al een beetje over 

kerstmis na te denken. Iedereen heeft bij 

de gedachte aan kerstmis zo zijn eigen 

associaties, maar ik vermoed dat velen van 

ons hierbij denken aan elkaar opzoeken en 

in het bijzonder aan samen een maaltijd 

genieten. En dan wel zó dat het echt 

genieten is, misschien met bijzonder 

drankje erbij en een kaarsje voor de sfeer. 

Er zal wel op tijd worden nagedacht over 

wat er voor die dagen zal worden 

ingekocht. Maar mijn voorstel is om aan die 

kerstdagen een bijzonder tintje te geven, 

door eens iemand voor het kerstdiner uit te 

nodigen die alleenstaand is en misschien 

veel stilletjes alleen thuis zit. Het kan gaan 

over iemand met wie je nooit eerder ge-

sproken hebt, maar misschien hoef je het 

helemaal niet zover te zoeken: Het kan 

gaan over je eigen vader of moeder, over 

een oom of een broer. Of een buurman of 

buurvrouw met wie je op straat af en toe 

een praatje maakt, maar van wie je weet 

dat hij met kerst helemaal alleen thuis zit. 

Het schijnt zo te zijn dat één op de zes 

Nederlanders zich op een ernstige manier 

eenzaam en verlaten voelt. Dat wil zeggen 

dat er nóg meer mensen zijn die veel alleen 

zijn en daar bij vlagen onder gebukt gaan. 

In de dagen voor en rond kerst horen zij van 

anderen dat zij er gezellige en warme 

dagen van maken. Dat te moeten horen, 

kan voor hen een steek in het hart zijn. 

 

 

 

Niemand zou hen willen kwetsen, maar 

je kunt iemand verdriet aandoen zonder 

het te weten. Want er is bijna niemand 

die zijn leed hardop uitspreekt: “Ik voel 

me alleen... Ik heb niemand om eens 

mee te kunnen praten...” 

Trouwens, als je zelf met kerstmis alleen 

bent, en je bent ertoe in staat: Waarom 

dan niet iemand uitnodigen die met die 

dagen óók alleen is. Je zou elkaar een 

groot plezier doen! 

De periode voor kerstmis noemen we 

Advent, dat betekent ‘komst’: de komst 

van God in ons leven door de geboorte 

van een vertederend klein kindje, dat 

groot is door zijn Oorsprong. 

Mensgeworden God; mensgeworden 

liefde; God dichtbij. Met kerstmis vieren 

wij deze heerlijke komst. 

Dan past het ons toch ook – niet alleen 

om naar warmte en geborgenheid te 

verlangen – maar die ook te willen geven; 

niet opdringen maar vrijblijvend 

aanbieden. 

Pastoor P. Horsch 

Namen en telefoonnummers van 

contactpersonen vindt u bij de 

misintenties. 

 
 
 


