
Heeft de paus de 
waarheid in pacht? 
Sommige mensen denken dat gelovige 
katholieken vinden dat de paus altijd gelijk 
heeft. Maar dat ligt nét wat 
anders dan mensen denken. 
Het leiderschap in de Kerk ligt bij de 
bisschoppen, met de paus – de bisschop 
van Rome – als hun hoofd. Dat betekent 
niet dat katholieken alles wat zij zeggen 
automatisch als absolute waarheid moeten 
aanvaarden. Alleen wanneer de paus ex 
cathedra (vanuit zijn leerstoel, met gezag) 
een uitspraak doet over het geloof of 
moraal – dus vanuit zijn ambt als herder en 
leraar van alle gelovigen – wordt er 
gesproken van pauselijke onfeilbaarheid. 
Hij moet dan ook expliciet aangeven dat hij 
spreekt met hoogste gezag. Zulke 
uitspraken zijn zeldzaam. De paus kan dus 
niet zomaar kerkelijke leerstellingen 
aanpassen of bijvoorbeeld een van de Tien 
Geboden afschaffen. Ook persoonlijke 
uitspraken van bisschoppen – zoals over 
politiek – zijn 
geen officiële leer van de Kerk.  
 
Hoe kijkt de Rooms-Katholieke Kerk 
naar waarheid? 
De Kerk leert dat de waarheid bestaat – als 
een werkelijkheid die zijn oorsprong vindt 
in God. Die waarheid is te vinden in de 
openbaring, de Schrift en de traditie van de 
Kerk, maar wordt ook benaderd via 
persoonlijke geloofservaring, 
wetenschappelijk inzicht, intuïtie en het 
dagelijks leven. Geloof en rede (verstand) 
vullen elkaar daarbij aan, zoals paus 
Johannes Paulus II het formuleerde: 
“Geloof en waarheid te beschouwen.” 
Tegelijk erkent de Kerk dat niet alles 
volledig te bevatten is. 

 

Vragen als ‘wat gebeurt er na de dood?’ 
of ‘waarom bestaat er lijden?’ blijven 
deels een mysterie. En dat is volgens de 
Kerk geen zwakte, maar een uitdrukking 
van het diepe besef dat niet alles in deze 
wereld maakbaar of verklaarbaar is. 

Wat als je twijfelt aan de Kerk? 

Sommige mensen worstelen met de 
Rooms-Katholieke Kerk – zeker in het 
licht van schandalen en menselijke 
fouten binnen de organisatie. Toch 
geloven katholieken dat de Kerk méér is 
dan alleen een menselijke instelling. Ze 
zien haar als het Lichaam van Christus op 
aarde, een gemeenschap die ondanks 
haar gebreken een bron is van waarheid, 
schoonheid en samenhang. 
De weg die de Kerk wijst, biedt veel 
mensen vreugde, richting en innerlijke 
rust. En juist omdat ook gelovigen falen, 
is er in de Kerk ruimte voor bekering, 
herstel en vergeving. In het katholieke 
geloof draait het ten diepste om liefde, 
dienstbaarheid en hoop. 

Kijk ook eens op  
https://credokatholiek.nl/de-paus/ 

Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 
misintenties. 

 
 
 


