
WAAR JE ZELF BETER VAN 
WORDT 
Jezus heeft gezegd: 'Verkoop je 
bezittingen en geef aan de armen'. Dat 
klinkt nogal rigoureus, maar we zouden 
om te beginnen daarin een uitnodiging 
kunnen zien om ons niet al te zeer vast 
te klampen aan de dingen die wij 
bezitten. Eigenlijk zouden we samen 
met de apostel Paulus moeten zeggen: 
'Wat heb je wat je niet gekregen hebt?' 
Want uiteindelijk en ten diepste 
hebben we alles uit Gods 
handen ontvangen. 
Tijdens een toespraak van onze paus 
op 10 augustus jl. nodigde hij ons uit 
om de gaven die we van God hebben 
ontvangen, gul te gebruiken ten 
behoeve van anderen - vooral degenen 
die het het hardst nodig hebben. 
'Het gaat niet alleen om het delen van 
materiële bezittingen', zei hij, 'maar 
ook om het inzetten van onze talenten, 
onze tijd, onze genegenheid, onze 
aanwezigheid en onze empathie.'  
Ieder mens is uniek, onbetaalbaar en 
heeft een plaats in Gods plan. Het is 
niet goed om van een mens met zijn 
eigenschappen en mogelijkheden een 
consumptieobject te maken. De gave 
van God die wij zijn, heeft ruimte, 
vrijheid en relatie nodig om te bloeien, 
en bovenal heeft ze liefde nodig, die de 
totale mens transformeert en veredelt, 
waardoor we steeds meer op God gaan 
lijken. Liefde is niet alleen daar waar 
grootse daden worden gesteld: zelfs 
het kleinste gebaar kan oneindige 

waarde hebben, zoals in het 
evangelie van de arme weduwe die 
twee kleine muntjes weggeeft. Voor 
een rijke stelde dat natuurlijk niets 
voor, maar zij gaf uit liefde het laatste 
wat zij nog bezat, en dat maakte haar 
tot "de rijkste persoon ter wereld". 
In zijn toespraak citeerde de paus 
Augustinus: mensen zijn misschien 
blij zijn om brons in te wisselen voor 
zilver of zilver voor goud, maar wat in 
liefde gegeven wordt, levert iets 
oneindig veel groters op: het 
eeuwige leven. Wat er namelijk 
gebeurt, legde Augustinus uit, is dat 
de gever er zelf beter van wordt. 

Het is belangrijk om oog te hebben 
voor het mooie in het gewone 
dagelijks leven: de moeder die haar 
kinderen vasthoudt, of twee 
verliefde mensen die zich "koning en 
koningin" voelen als ze samen zijn. 
Waar je ook bent, zei de paus, mis 
geen enkele kans om lief te hebben 
door aandachtig, bereidwillig en 
gevoelig voor elkaar zijn, want zo is 
ook God ons elk uur van de dag nabij. 
 

Namen en telefoonnummers van 
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misintenties. 

 
 
 


