
God én mens?!  
 
Op 6 augustus viert de Katholieke Kerk 
wereldwijd het feest van een 
gebeurtenis die direct uit de Bijbel 
komt: de Gedaanteverandering van 
Jezus op de berg Tabor. In het noorden 
van het huidige Israël ligt een 
bijzondere berg. In het heuvelachtige 
landschap is er een berg die plots 
boven de rest uitsteekt: de berg Tabor. 
Om die berg te beklimmen is een flinke 
wandeling nodig, of tegenwoordig in 
een klein busje dat je langs een smal 
weggetje omhoog brengt. Daarboven 
ben je echt even boven alles uit, los 
van het gewone en alledaagse.  
Daar ging Jezus naartoe met drie van 
de twaalf apostelen. Ik leef me dan 
vaak in in die apostelen. Na al een hele 
tijd samen met Jezus op stap, wil Hij 
ineens met maar drie van de twaalf die 
hoge berg op. Waarom? Wat is Jezus 
van plan? Hij zegt niet veel terwijl ze 
naar boven lopen en dat is maar goed 
ook, want waarschijnlijk hebben ze 
allemaal hun adem nodig voor de klim. 
Daar eenmaal boven moeten ze 
natuurlijk even op adem komen en 
kunnen ze genieten van het prachtige 
uitzicht over de wijde omgeving, juist 
omdat die top overal ruim bovenuit 
steekt. 
En dan…! Is het tegelijk de hemel die 
als het ware openscheurt, een 
donderwolk op ze neervalt en er een 
licht zo fel gaat schijnen dat ze niet 
meer kunnen of durven opkijken… 

 
Als dat eenmaal wel lukt, zien ze 
Jezus op een manier zoals ze Hem 
nog nooit hebben gezien: zijn kleren 
witter dan wit, stralend van licht, zijn 
gezicht prachtig, ook op een of 
andere manier stralend. En er zijn 
twee belangrijke mannen bij Hem uit 
de oudheid: Mozes en Elia, de 
grootste profeten! Zij spraken al over 
grote plannen die God had met de 
mensen en voor de mensen; zou 
Jezus dan inderdaad degene zijn in 
Wie dat allemaal vervuld wordt?! Al 
dat stralen, dan nog een stem uit de 
wolk, machtig, met kracht, maar zo 
mooi: “Dit is mijn Zoon, mijn 
Welbeminde, luistert naar Hem…” 
Naar de Zoon van God Zelf?! Zou dat 
stralen dan een hint zijn dat Jezus 
niet alleen maar mens is, maar ook 
God? Het is alsof het altijd wat 
verborgen is, maar dat er nu een 
tipje van de sluier wordt opgelicht. 
Hij is duidelijk een mens, maar straalt 
in alles uit dat Hij ook God is.  
De drie apostelen hebben lang nodig 
om hierover na te denken, maar zij 
openen hun hart en verstand om 
beetje bij beetje Jezus te leren 
kennen, voor wie Hij is en 
daarvanuit, dan, ook te ontdekken 
waarom Hij mij de echte vrede geeft. 
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