R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten
Parochiekantoor: 043 — 327 27 52
e-mail: catharina.ulestraten@gmail.com
NL25 RABO 0152 2906 72 -- NL27 INGB 0001 0453 88
05 juli 2025 t/m 12 juli 2025
Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur — 12:00 uur

In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 06 1760 5979.
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk

Ik maak me zorgen

Weet u? Ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen over veel
mensen die ik om mij heen zie. |k zie mensen die altijd
rennen en niet meer kunnen genieten, mensen die altijd
doorgaan en op lijken te branden; of mensen die vast zitten
en niet weten hoe de knopen te ontwarren; mensen die haast
verlamd raken door
overweldigd te zijn door het
leven, mensen die onzeker
zijn over wat er ook maar
gebeurt of besloten moet
worden; mensen die zich zo
verliezen in plezier en genot,
dat ik me afvraag wanneer
de bom barst; mensen die
het glas altijd halfleeg zien,
mensen die God niet willen
of kunnen herkennen in hun
Ieven mensen die God niet willen of kunnen kennen.

Ben ik misschien het probleem? Moet ik minder “streng’
kijken? Het punt is: mijn ervaring laat mij inmiddels zien dat
we allemaal zo op zoek zijn naar geluk en innerlijke vrede,
maar dat we vaak zo overal en nergens heen en weer
stuiteren in de hoop het toevallig ineens helemaal te
ontdekken...

Er is lemand die op een heel persoonlike en liefdevolle
manier ons kent en van ons houdt. “God heeft zijn




Eniggeboren Zoon gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”
Eeuwig leven? Dat diepe geluk en die innerlijke diepe vrede!
Verloren gaan?
Misschien lijkt het nu wel lekker te lopen, maar waar gaat het
heen, wat blijft uiteindelijk?
Als Kerk schieten we vaak zo te kort om dit duidelijk te
maken: God houdt van jou, God laat je altijd weer terug
thuiskomen als je dat vraagt. Zo vaak kennen we de regeltjes
en hoe het moet, maar dat is allemaal “slechts” een middel.
Het doel? Jezus die innerlijke rust en vrede geeft. Jezus
vergeeft, Jezus geneest en geeft alle liefde die ons nog
ontbreekt. Lees maar in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk
15.
Ik maak me zorgen, want teveel mensen kennen deze
geweldige boodschap nog niet. Maar ik zal altijd mijn best
doen om de positieve boodschap van de innerlijke vrede van
een leven met Jezus door te geven. Doet u mee?

Pater Johannes van Voorst IVE

Je moet het maar weten:
waar komt het pauskruis vandaan?

Pauskruisjes zijn een begrip in Limburg. In de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw zijn er door het bisdom
Roermond duizenden van verspreid. De kleine kruisjes waren
een kopie van het kruis dat toenmalig paus Johannes Paulus
Il in vieringen altijd als herdersstaf gebruikte. Bij de
inauguratie van de nieuw paus Leo XIV dook het bekende
pauskruis ineens weer op. Waar komt dit kruis vandaan?
Anders dan bij bisschoppen is de herdersstaf die de paus
tildens liturgische plechtigheden draagt geen kromstaf, maar
een kruisstaf. Deze wordt ook wel ‘ferula’ genoemd.
Oorspronkelijk was het zelfs een driearmig kruis. Johannes
Paulus Il had een duidelijke voorkeur voor de staf met het
zilveren pauskruis. Zozeer zelfs dat veel mensen denken dat
die staf voor hem gemaakt is, Maar dat is niet zo.



De staf met de tengere Christus op het kromgebogen kruis
werd in 1963 gemaakt voor paus Paulus VI, vlak na zijn
verkiezing tot paus. Deze ferula is een ontwerp van de
Italiaanse kunstenaar Raffaele (Lello) Scorzelli. Paulus VI
gebruikte hem voor het eerst tijdens de slotzitting van het
Tweede Vaticaanse Concilie op 8 december 1965, dit jaar
precies 60 jaar geleden.
Sinds dat moment wordt de kruisstaf door pausen gebruikt
/ zoals bisschoppen hun kromstaf
gebruiken. Véor die tijd was het
gebruikelijk dat deze bij liturgische
plechtigheden voor de paus uit werd
gedagen. Alleen bij een kerkwijding
droeg de paus het kruis zelf om
daarmee driemaal op de deur te
kloppen en volgens een oude traditie
letters op de grond te tekenen.
Het opvallend realistische, kromgebogen pauskruis van
Paulus VI wil de kern van het christelijke geloof uitdrukken:
dat God door zijn Zoon mens is geworden zoals wij, dat Hij
heeft geleden en is gestorven aan het kruis om ons te redden
en ons eraan te herinneren hoe onmetelijk zijn liefde voor ons
is. Alle pausen sinds Paulus VI hebben bij bepaalde
gelegenheden deze kruisstaf gebruikt. Johannes Paulus I
heel veel, maar ook Benedictus XVI, Franciscus en nu Leo
XIV. Er bestaan er overigens drie van: het origineel en twee
lichtgewicht kopieén.

(advertentie)

Word drager en bied troost bij het laatste afscheid

Voor Midden- en Zuid-Limburg zoeken wij nieuwe collega’s
voor onze poule van dragers (m/v 50 t/m 75 jaar).

Bij Draagkracht ondersteun je op een waardige manier.

Je werkt op oproepbasis samen met een hecht team bij
kerkelijke diensten en begrafenissen.



Werkzaamheden:

- Gasten welkom heten

- Kerkboekjes uitdelen

- Condoleance voorbereiden

- Kist begeleiden met baarwagen

- Helpen bij begraving en het dalen van de overledene

Representatief zijn en fysiek werk aankunnen is belangrijk.

Meer weten of interesse? Mail naar
sollicitatie@draagkracht.nl

Kerkdiensten H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdaq 05 juli: vooravond zondagqgviering
17.30 uur: H. Mis in Ulestraten
voor de vrede in onze wereld

zondagqg 06 juli: 14¢ zondaqg door het jaar
09.30 uur: H. Mis in Geulle
11.00 uur: H. Mis in Bunde

woensdagq 09 juli:
09.00 uur: H. Mis met Eucharistische aanbidding in
Ulestraten

zaterdaqg 12 juli: vooravond zondagqgviering
17.30 uur: H. Mis in Bunde
19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondagq 13 juli: 15° zondaqg door het jaar
09.30 uur: H. Mis in Ulestraten
voor Paul en Gerda Brassé-Corten;
voor Harrison Teed;




