
Het was geweldig!! 

 

Na alle lessen, het knutselen, liedjes leren, oefenen in de kerk, was het 

afgelopen zondag dan eindelijk zover!! Onze eerste communie. 

We waren best wel zenuwachtig, maar alles ging goed, zelfs dat hele moeilijke 

liedje. 

De papa’s en mama’s hadden heel mooi versierd, er waren hele mooie 

bloemen en er waren zelfs stoelen bijgezet, zo veel mensen waren er. 

Pater Johannes vertelde een mooi verhaal, de zusters hielpen ons bij het 

klaarmaken van het altaar en toen was het zover. 

Een voor een mochten we bij pater Johannes komen die ons de heilige 

communie gaf, dat was een heel mooi en plechtig moment. 

We willen iedereen bedanken die deze dag zo mooi hebben gemaakt, pater 

Johannes, de zusters, de harmonie maar ook onze papa’s en mama’s, oma’s en 

opa’s. 

Lotte, Tygo, Mauro, Bas en Tim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


