
Ik maak me zorgen 
Weet u? Ik maak me zorgen. Ik maak 
me zorgen over veel mensen die ik om 
mij heen zie. Ik zie mensen die altijd 
rennen en niet meer kunnen genieten, 
mensen die altijd doorgaan en op lijken 
te branden; of mensen die vast zitten 
en niet weten hoe de knopen te 
ontwarren; mensen die haast verlamd 
raken door overweldigd te zijn door 
het leven, mensen die onzeker zijn 
over wat er ook maar gebeurt of 
besloten moet worden; mensen die 
zich zo verliezen in plezier en genot, 
dat ik me afvraag wanneer de bom 
barst; mensen die het glas altijd 
halfleeg zien, mensen die God niet 
willen of kunnen herkennen in hun 
leven; mensen die God niet willen of 
kunnen kennen. 
Ben ik misschien het probleem? Moet 
ik minder “streng” kijken? Het punt is: 
mijn ervaring laat mij inmiddels zien 
dat we allemaal zo op zoek zijn naar 
geluk en innerlijke vrede, maar dat we 
vaak zo overal en nergens heen en 
weer stuiteren in de hoop het toevallig 
ineens helemaal te ontdekken… 
Er is Iemand die op een heel 
persoonlijke en liefdevolle manier ons 
kent en van ons houdt. “God heeft zijn 
Eniggeboren Zoon gegeven, opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
zal gaan, maar eeuwig leven zal 
hebben.” Eeuwig leven? Dat diepe 
geluk en die innerlijke diepe vrede! 
Verloren gaan? 
Misschien lijkt het nu wel lekker te 
lopen, maar waar gaat het heen, wat 
blijft uiteindelijk? 

  
Als Kerk schieten we vaak zo te kort 
om dit duidelijk te maken: God houdt 
van jou, God laat je altijd weer terug 
thuiskomen als je dat vraagt. Zo vaak 
kennen we de regeltjes en hoe het 
moet, maar dat is allemaal “slechts” 
een middel.  
Het doel? Jezus die innerlijke rust en 
vrede geeft. Jezus vergeeft, Jezus 
geneest en geeft alle liefde die ons 
nog ontbreekt. Lees maar in het 
Evangelie van Lucas, hoofdstuk 15. 
Ik maak me zorgen, want teveel 
mensen kennen deze geweldige 
boodschap nog niet. Maar ik zal altijd 
mijn best doen om de positieve 
boodschap van de innerlijke vrede 
van een leven met Jezus door te 
geven. Doet u mee? 
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