
Liefde die alles mag kosten  
Het hart heeft belangrijke functie in 
ons lichaam: het pompt bloed naar alle 
organen waardoor deze worden 
gevoed en kunnen functioneren. Er 
lopen nogal wat mensen rond die 
problemen hebben met hun hart en 
zelf ben ik daar één van: in juni 2018 
heb ik een hartoperatie ondergaan.  
Maar het is duidelijk dat ons hart veel 
meer is dan een lichamelijk orgaan. Er 
zijn veel uitdrukkingen in onze taal die 
dat aantonen: iemand is hartelijk; een 
pak van mijn hart; iemand heeft een 
goed hart; hij doet dit met heel zijn 
hart; een gebeurtenis kan 
hartverscheurend zijn... En gevoelens 
van verliefdheid worden zichtbaar in 
beeld gebracht met tekeningen van 
hartjes. 
Als het gaat over de mens als persoon, 
dan is het hart dát centrum in ons waar 
verstand, wil en gevoel, en lichaam en 
ziel samenkomen en een eenheid 
vormen. Laten we zeggen: je hart is de 
plaats van je IK.  
En als symbool van de liefde kan het 
veel meer betekenen dan verliefdheid. 
Verliefdheid is een gevoel, maar liefde 
gaat verder. Als een moeder keer op 
keer midden in de nacht moet opstaan 
om haar pasgeboren baby te voeden, 
zijn de gevoelens van in-de-wolken-zijn 
om haar kindje misschien niet zo 
rooskleurig. Maar zin of geen zin: zij 
staat op omdat ze van haar kindje 
houdt; daarom is een hart als symbool 
van liefde hier zeker óók op zijn plaats. 
Zuivere liefde tussen mensen is een 

liefde die je iets mag kosten, die 
bereid is eigenbelang opzij te zetten 
omwille van de ander. 
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verscheen. Zij zag Christus met zijn 
hart omringd door vlammen en door 
een kroon van doornen. Die 
doornenkroon om zijn hart 
symboliseert ons gebrek aan liefde 
voor God en elkaar. Deze 
verscheurende pijn doortrekt Jezus' 
hart, maar zonder dat Hij deze in de 
kern van zijn wezen van zich af wil 
schudden. In tegendeel: Degenen die 
Hem dit aandoen - en dat zijn wij 
allemaal! - bemint Hij zozeer dat Hij 
bereid is alles te dragen en verdragen 
wat wij Hem aandoen. En waarom?  
Door jouw zonden te absorberen legt 
Hij voor jou de weg naar de hemel 
open. Zijn geaccepteerde lijden komt 
jou dus ten goede. 
Uit dankbaarheid vieren wij jaarlijks 
deze nobele liefde in de maand juni 
die daarom de Heilig Hartmaand 
wordt genoemd. Het feest van het H. 
Hart vieren wij dit jaar op 27 juni. 
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