Voorstellingsmis in Bunde!!!

Afgelopen zondag mochten we ons voorstellen aan iedereen in de kerk van
Bunde.

Dat was best spannend, want wie zouden er allemaal zijn?

Natuurlijk papa, mama, broertjes en zusjes, maar ook opa’s en oma’s en ooms
en tantes, maar ook mensen uit Bunde die best nieuwsgierig waren wie er
binnenkort de communie gaan doen.

Zo’n mis is best moeilijk, maar gelukkig legde Lia precies uit wat er allemaal
ging gebeuren, dat was wel erg fijn.
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Zelf lezen, dat vonden we nog een beetje moeilijk, daarom las de mama van
Mauro de eerste lezing, Lou, de broer van Bas de 2° lezing en Stijn, de broer
van Tim de voorbeden.

Ja en toen moesten we naar voren komen en begon Pastoor ons van alles te
vragen, wat onze hobby’s waren, onze leeftijd, waar we naar school gingen, en
wat de communie betekend, best moeilijk hoor al die vragen. We hadden ook
allemaal een mooie kaars bij ons en die werd aangestoken en op het altaar
gezet. (Kijk maar op de foto).

Nu kregen we tijdens de communie uitreiking nog geen Hostie, wel werden we
gezegend. We gaan nu de laatste maand van de voorbereidingen in, we krijgen



nog een paar lessen van de zusters en pater Johannes, we moeten nog goed
oefenen met de liedjes, maar het knutselen is al klaar, hebben jullie de mooie
luchtballon gezien in het voorportaal?? Best wel eng in zo’n mandje.

Maar hebben jullie gezien, Jezus is bij ons, er kan niets misgaan.

En dan op 1°* Pinksterdag 8 juni a.s. om 09.30 uur is het dan zover, dan doen
we onze 1°*¢ Heilige Communie.

Komen jullie ook? Dat zouden we heel leuk vinden.

Tot dan, groetjes van:

Lotte, Mauro, Bas, Tim en Tygo

Samen met Jezus op reis




