
De paus 
De Kerk is en blijft gebouwd op het 
fundament van de apostelen; dat zijn de 
getuigen die door Jezus Christus zelf 
uitgekozen en uitgezonden zijn:  
"Hij stelde er twaalf aan om Hem te 
vergezellen en door Hem uitgezonden te 
worden om te prediken" (Mc. 3, 13-14), 
Vanaf dan zullen zij zijn "gezondenen" zijn 
(dat is de betekenis van het Griekse 
apostoloi). In hen wordt zijn eigen zending 
voortgezet: "Zoals de Vader Mij zendt, zo 
zend Ik u" (Joh. 20, 21).  Hun ambt is dus de 
voortzetting van zijn eigen zending: "Wie u 

opneemt, neemt 
Mij op", zegt Hij tot 
de Twaalf. 
Om de hun 

toevertrouwde 
zending na hun 
dood te laten 
voortduren hebben 
de apostelen aan 

hun naaste medewerkers bij wijze van 
testament de opdracht gegeven het door 
hen begonnen werk te voltooien en te 
bevestigen, met de aanbeveling zorg te 
dragen voor de hele kudde, waarover de 
heilige Geest hen als herders van de kerk 
van God heeft aangesteld. Zij stelden dus 
zulke mannen aan en gaven hun 
vervolgens de opdracht ervoor te zorgen 
dat na hun dood andere beproefde 
mannen hun ambt zouden overnemen. Zo 
wordt de Kerk voortdurend onderricht, 
geheiligd en geleid door de apostelen 
dankzij diegenen die hen in hun pastorale 
taak opvolgen: de bisschoppen; zij zijn dus 
de opvolgers van de apostelen. 
Toen Christus de twaalf apostelen uitkoos, 
maakte Hij van hen een vaste groep 
(college) en stelde Hij Simon Petrus, die Hij 
uit 

hun midden gekozen had, aan als hun 
hoofd: De Heer heeft alleen Simon, aan 
wie Hij de naam Petrus gaf (dat betekent 
"rots"), tot rots van zijn Kerk gemaakt (Mt. 

16, 18-19). Hij 
heeft hem de 
sleutels ervan 
overhandigd;  Hij 
heeft hem 
aangesteld tot 
herder van heel 
de kudde.  
 

Zoals Petrus en de andere apostelen één 
apostolisch college vormden door de 
instelling van de Heer, zo zijn op gelijke 
wijze de paus van Rome, de opvolger van 
Petrus, en de bisschoppen, de opvolgers 
van de apostelen, met elkaar verbonden. 
De pastorale taak van Petrus en de 
andere apostelen wordt dus voortgezet 
door de bisschoppen onder het 
primaatschap van de paus. 

 
Daarbij is de paus 
als opvolger van 
Petrus het blijvend 
en zichtbaar 
beginsel en 
fundament van de 
eenheid, zowel van 
de bisschoppen 

onderling als van de menigte van de 
gelovigen.  De paus heeft op grond van 
zijn ambt als plaatsvervanger van 
Christus en herder over de gehele Kerk, 
de volledige en hoogste macht 
binnen de katholieke kerk. 

Pastoor P. Horsch 
 

Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 

misintenties. 

 
 
 
 

 


