
Veertig dagen de tijd 
 
Elk jaar neemt een groot aantal mensen 
veertig dagen de tijd om die wat anders in 
te kleuren dan gewoonlijk. Ze hebben dan 
ook de naam “Veertigdagentijd” daaraan 
gegeven. Dat is een periode waarin meer 
aandacht is voor het verschil tussen 
tijdelijkheid en vergankelijkheid enerzijds 
en datgene wat blijvend is en meer 
wezenlijk en waardevol anderzijds. 
Tegenwoordig moet alles duurzaam zijn, 
maar we geven daar een betekenis aan die 
erg verschilt met waar het in dit geval om 
gaat. Hier gaat het om de grondgedachte 
dat er een eeuwige God is die voor mensen 
een eeuwigheid heeft voorbereid, een 
eeuwigheid die meer is dan een eindeloos 
bestaan.  
Wij leven in een wereld die op duizenden 
manieren wordt bedreigd door 
verdeeldheid terwijl wij in de grond van ons 
hart allemaal verlangen naar harmonie, 
warmte en innerlijke vrede. Deze 
hunkering is vanaf onze geboorte in ons 
gelegd om uiteindelijk te worden 
opgeheven, meer nog: te worden 
bekroond met een geluk dat ons 
bevattingsvermogen te boven gaat. En juist 
met dat doel voor ogen gaan mensen vanaf 
Aswoensdag de Veertigdagentijd binnen: 
Om de toestanden en gebeurtenissen van 
de vergankelijke wereld te relativeren, en 
je aandacht meer te focussen op vrede, 
liefde, eenheid en waarheid die in God 
absoluut zijn en die ons bestaan van hier en 
nu kunnen doordringen. Als je daar maar 
aandacht voor hebt en je hart ervoor 
open zet.  
Nu zijn er ongetwijfeld velen die dat wel 
zouden willen, maar we hebben het zo druk 
met al onze verplichtingen, dat we er 
 

 
zelden of nooit bij stilstaan. En als we een 
serieus bezinningsmoment nemen, 
voelen we ons lang niet altijd bij machte 
om ons hart in vrede te houden. Er 
kunnen veel redenen zijn om je ergens 
aan te ergeren of je boos te maken. Waar 
haal je de wil vandaan om het toch goed 
te maken met iemand die je op je ziel 
heeft getrapt? 
We kunnen het dan ook niet alleen! En 
dat hoeft ook niet omdat er een Iemand 
is die ons van binnenuit daarbij helpt: 
Jezus Christus. 

Om Hem beter te leren kennen, 
organiseren wij vanuit onze parochies 
een aantal filmavonden in het zaaltje 
links van de Agneskerk in Bunde, nl. op 
11, 18 en 20 maart, en 1, 3 en 8 april van 
19.00 tot 21 uur. En ter afsluiting ook op 
zaterdag 12 april van 10.00 tot 14.00 
uur. De toegang is gratis. We laten je dan 
seizoen 1 zien van de beroemde serie 
“The Chosen”. Voor vragen: 06-
17.60.59.79. 
 

Pastoor P. Horsch 
 
Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 
misintenties. 

 
 
 


