
        R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA 
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten 

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59     

e-mail: catharina.ulestraten@gmail.com 
NL25 RABO 0152 2906 72  --  NL27 INGB 0001 0453 88 

11 januari 2025  t/m  18 januari 2025 

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur 

 
In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 06 1760 5979. 
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie 
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk 
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk. 

 

Pelgrims van hoop 
Paus Franciscus heeft als motto voor het Jubileumjaar 2025 
gekozen: ‘Pelgrims van hoop’. Dit thema drukt uit dat we 
allemaal als pelgrims onderweg zijn naar God. We mogen in 
ons leven altijd de hoop hebben dat we ooit bij God zullen 
uitkomen. Christelijke hoop is daarom een heel positieve 
manier van in het leven staan. Het glas is nooit halfleeg, maar 
altijd halfvol, omdat we weten dat God ons leidt. Christelijke 
hoop is ook een oproep om niet stil te blijven zitten, maar als 
pelgrims in beweging te komen en die hoop aan anderen 
door te geven.  

Aflaat en verzoening 
Bij een Heilig Jaar horen tekenen van verzoening en 
vergeving van schulden. Dit kan in een groter verband door 
het kwijtschelden van materiële schulden, maar het kan ook 
heel persoonlijk in het ontvangen van het sacrament van 
boete en verzoening. Typerend voor een Heilig Jaar is dat dit 
ook kan door het verkrijgen van een aflaat. Dat zou je kunnen 
omschrijven als een ervaring van barmhartigheid door 
bepaalde geestelijke handelingen te verrichten, die door de 
paus zijn voorgeschreven. Denk daarbij aan het bezoeken 
van daarvoor aangewezen kerken (zoals de grote basilieken 
in Rome), het bijwonen van de eucharistie of het bidden van 



bepaalde gebeden, het ontvangen van het sacrament van 
boete en verzoening en het doen van goede werken.   

Speldjes jubeljaar 
Dat 2025 een bijzonder jaar wordt, mag iedereen weten. 
Daarom zijn er speldjes gemaakt met het logo van het Heilig 
Jaar. Deze kunnen op een revers, trui, das, muts of tas 
worden gedragen. De speldjes kosten € 1,- per stuk. 
Minimale afname is vijf stuks. Ook grotere aantallen zijn te 
bestellen. De speldjes zijn per e-mail te bestellen bij de Sint-
Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond: info@sgv-
roermond.nl   

Jubileumpelgrimages naar Roermond  
Wie niet naar Rome kan of wil gaan, kan ook in de eigen 
regio een pelgrimstocht van hoop maken. Limburg telt tal van 
lokale bedevaartplekken waar dit kan, maar speciaal voor het 
Heilig Jaar is Roermond als centrale plek aangewezen. Er is 
een programma voor een jubileumbedevaart van één dag 
ontwikkeld, waarin pelgrims de Sint-Christoffelkathedraal, de 
Munsterkerk, de Caroluskapel en de (protestantse) 
Minderbroederskerk kunnen bezoeken. Dit kan het hele jaar 
door. Meer hierover leest u (vanaf eind december) op de 
website van het bisdom: www.bisdom-roermond.nl.  

Bedevaart naar Rome 
In het hart van het jubeljaar maken honderden Nederlandse 
pelgrims een bedevaart naar Rome. De gezamenlijke 
bedevaart van de Nederlandse bisdommen vindt plaats in de 
meivakantie van 27 april tot en met 2 mei. De deelnemers 
bezoeken de graven van de apostelen en kunnen zelf door 
de Heilige Deur gaan. Meer informatie over de Nationale 
Bedevaart naar Rome is te vinden op 
www.huisvoordepelgrim.nl    

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. 
Omkijken naar elkaar. Tot rust komen. De eigen plaatselijke 
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kerk is voor veel mensen op tal van manieren van betekenis. 
Met de kerk wordt niet alleen het kerkgebouw bedoeld, maar 
op de eerste plaats de gemeenschap van gelovigen. 
Iedereen die zich met de kerk verbonden voelt, mag zich ook 
verbonden voelen met die gemeenschap.  
Samen zijn we er ook verantwoordelijk voor dat onze kerk 
wordt doorgegeven aan een volgende generatie. Dan gaat 
het over het geloof in God, over zingeving, troost, steun en 
wijze levenslessen. Maar het gaat ook over de materiële 
kanten van de kerk: het onderhoud van onze kerkgebouwen, 
de kerkhoven, de kosten voor pastorale projecten en voor het 
personeel.  
Al deze kosten moeten betaald worden uit de vrijwillige 
bijdrage van parochianen. Dat onze parochie(federatie) kan 
functioneren, is daarom een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor iedereen die zich met onze 
geloofsgemeenschap verbonden voelt. Elk jaar in januari 
wordt de Actie Kerkbalans gehouden om u eraan te 
herinneren uw bijdrage voor onze parochie te betalen. 
Mogen we zo brutaal zijn om te vragen uw bijdrage een 
beetje te verhogen, omdat ook voor de parochie de kosten 
elk jaar stijgen.  

 
Kunstroute in Klooster Wittem 
In pelgrimsoord Klooster Wittem wordt een kunstroute 
ingericht met werken van pater Mathot, van wie in 2025 zijn 
overlijden herdacht wordt, 25 jaar geleden. In het 
kloostercomplex zijn al enkele vaste onderdelen van deze 
kunstpater aanwezig, maar ze worden nu aangevuld met 
losse werken die in het klooster een plek hebben.    
Onder de redemptoristen – de paters van Wittem – waren 
altijd enkele kunstenaars die met hun werk een bijdrage 
leverden aan de inrichting van kerken, kapellen en kloosters. 
Een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars was pater 
Gerard Mathot (1911-2000). Hij was een veelzijdig man. 
Naast zijn vele pastorale activiteiten was hij vrijwel dagelijks 
bezig om de verkondiging van de blijde boodschap te 



verbeelden. Zijn voornaamste werken maakte hij aan het eind 
van zijn leven. Het betreft beelden in hout, steen en brons 
van bijvoorbeeld de heiligen en zaligen van zijn congregatie, 
zoals Alfonsus, Gerardus en Peerke Donders. Voor de 
universitaire wereld van Nijmegen maakte hij verschillende 
bronzen portretten, o.a. van Titus Brandsma. Daarnaast 
schilderde hij en maakte hij bij gelegenheid grafisch werk. Hij 
maakte ook ontwerpen voor kazuifels, wandkleden en een 
kruisweg. En het oorlogsmonument van de gemeente 
Gulpen-Wittem aan de Eyserlinde (langs de weg Eys-Wittem) 
is ook van pater Mathot.  
De kunstroute die door de kerk en de ontmoetingsruimte 
Scala gaat, laat de variëteit van zijn kunst zien. 
Vanaf zaterdag 11 januari 2025 tot eind februari is de kunst 
van Mathot te zien tijdens de openingstijden van het 
pelgrimsoord (van 9.00 tot 17.00 uur). 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 11 januari: vooravond Doop van de Heer 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld 
 
zondag 12 januari: Doop van de Heer 
09.30 uur: H. Mis in Ulestraten; na afloop: koffie uurtje 
 

woensdag 15 januari: H. Arnold Janssen 
11.00 uur: H. Mis in Moorveld 
 
zaterdag 18 januari: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Ulestraten 
                 jrd voor overleden ouders Mathieu Sijben en  
                 Francoise Sijben-Claessens; 
 
zondag 19 januari: 2de zondag door het jaar 
09.30 uur: H. Mis in Geulle 
11.00 uur: H. Mis in Bunde 



 
 


