
Koning van de Vrede?! 
Zalig Kerstmis!  
Dat zeggen wij christenen tegen elkaar, ook 
in het oorlogsgeweld van Gaza, in de 
onzekerheid van het Palestijnse 
Bethlehem, in de onduidelijkheid van 
Aleppo, onder de vervolgingen in Noord-
Korea, de moordpartijen in Nigeria, de 
onderdrukking in Nicaragua, de 
voortslepende strijd in Oekraïne en ga zo 
maar verder… Zoveel strijd en oorlog, op al 
die plaatsen, waarom? Zoveel strijd en 
onenigheid ook dichtbij, wat gaat er mis? 
Als we toch eens zouden leren van de 
eeuwenoude les in Bethlehem! De Basiliek 
op de plek van Jezus’ geboorte heeft een 
ingang die maar iets meer dan een meter 
hoog is. De eeuwenoude muur dwingt elke 
bezoeker om zichzelf te verlagen voordat je 
bij de plek komt waar God zelf zich zo 
enorm vernederde omwille van ons. En dat 
verhaal van de kleine baby Jezus, is het 
vooral maar een verhaal? Nee, het is een 
historische realiteit met zoveel betekenis! 
God maakt zich echt klein, Hij wil onze 
liefde niet afdwingen maar ons hart echt 
winnen. Onze hemelse Vader verlangt om 
de verlossing van Jezus, die uiteindelijk 
zichzelf vernedert tot aan het kruis, aan 
ieder van ons aan te bieden! 

 
 

 
Dus is al die oorlog en ruzie Gods schuld? 
Of maken wij onszelf te groot, weigeren 
we om ons klein te maken en die kleine 
baby Jezus echt te zien en ontmoeten 
voor Wie Hij is? Bepalen wij wel even wat 
zin heeft of niet of zoeken we om te 
ontdekken wat de diepe zin is van ons 
mooie leven?  
 
Eerder heb ik op deze plek de tip gegeven 
om het begin van het Evangelie van Lucas 
te lezen. Dat herhaal ik! Want het is zo 
een mooi verhaal!  
De situatie wordt geschetst van de 
machtigen van de wereld van die tijd, of, 
zij die vooral vinden dat ze machtig en 
groot zijn! En worden we meegenomen 
naar het ministadje Bethlehem, naar een 
vergeten stal, naar een Kind dat niet eens 
een eigen bedje heeft… waar de herders 
voor neerknielen en de wijzen grootse 
geschenken aan geven!  
 
Op welke kleine manier kunt u een kleine 
daad van grote liefde doen deze 
Kerstmis? Dichtbij huis, in familie of 
buurt, een kleine daad van grote liefde 
voor de kleine Koning van de Vrede. In de 
Heilige Mis ontvangen we deze Koning 
ook heel bijzonder! Daarom vieren we 
meerdere Heilige Missen met heerlijke 
muziek om mee te zingen en zijn er 
momenten dat kinderen een Kerstspel 
verzorgen, zoals de Maria op de foto die 
er helemaal klaar voor is. Daar begint de 
echte vrede, dat wij ons richten op Jezus, 
Koning van de Vrede. 

Pater Johannes van Voorst IVE 
 
Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 
misintenties. 

 
 
 


