
De Hoop stelt niet teleur 

In veel opzichten staat de wereld in 
brand; desondanks gaan wij straks 
Kerstmis vieren, want in de harten van 
christenen woedt een andere brand: 
die van Geloof, Hoop en Liefde. Een 
aangename brand die niet afkomstig is 
van deze wereld en die alleen maar 
goeds bewerkstelligt. Maar we zijn 
zwak en hebben het nodig dat dit vuur 
telkens opnieuw weer wordt 
aangewakkerd. Daarom viert de 
Rooms-katholieke Kerk elke 25 jaar een 
zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar. Dit 
is een oude traditie om schoon schip te 
maken en met nieuwe energie de 
toekomst tegemoet te gaan. 

Op Kerstavond opent paus Franciscus 
in Rome het Heilig Jaar 2025 met als 
thema ‘Pelgrims van Hoop’. Hij 
kondigde dat plechtig aan in een 
document (een "bul") met de titel "De 
hoop stelt niet teleur". Hierin zegt hij: 
"Iedereen weet wat het is om te 
hopen. 

 
 

 
In het hart van ieder mens woont 
hoop: het verlangen en de 
verwachting van goede dingen die 
komen gaan, ondanks het feit dat we 
niet weten wat de toekomst zal 
brengen. Toch kan onzekerheid over 
de toekomst soms leiden tot 
tegenstrijdige gevoelens, variërend 
van vertrouwen tot bezorgdheid, van 
kalmte tot onrust, van vaste 
overtuiging tot aarzeling en twijfel." 
 
Het leven kent vreugde en verdriet, 
liefde wordt op de proef gesteld en 
hoop kan wankelen in het aangezicht 
van lijden. Maar de christelijke hoop 
is een geschenk "van boven" en 
daardoor een onwankelbaar 
fundament in alle omstandigheden, 
hoe moeilijk of pijnlijk ook. 
 
Paus Franciscus nodigt de hele kerk 
uit - mannen en vrouwen van onze 
tijd, en vooral jongeren - om het 
thema van de Hoop opnieuw te 
ontdekken. We hebben de zekerheid 
dat de geschiedenis van de mensheid 
en onze eigen individuele 
geschiedenis niet gedoemd zijn tot 
een doodlopend einde of een 
donkere afgrond, maar gericht zijn 
op een ontmoeting met de Heer van 
heerlijkheid. 
 
 

Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de  

misintenties. 

 
 

 


