
Oh heerlijke Advent! 
De bladeren zijn weer bijna allemaal 
van de bomen gevallen, de eerste 
sneeuw is alweer gevallen en we zet-
ten ons alvast schrap voor de energie-
rekening! Na een paar jaar in Italië te 
hebben gewoond, is het weer een 
echte ervaring om te zien hoe wij om-
gaan met de bij vlagen gure herfst en 
invallende winter. We gaan met veel 
dingen gewoon door, maar we trekken 
ook meer naar binnen. En wie nog een 
open haard heeft of gewone kaarsen, 
kan er toch ook echt een mooie sfeer 
van maken. Zo heeft het donkerdere 
seizoen ook echt zijn charme. 
Het kan ons ook tot wat meer reflectie 
brengen. Als we tussen de Sinterklaas-
avonden, kerstmarkten en andere fes-
tiviteiten door toch een avond rustig 
thuis zitten bij warm kaarslicht met 
een lekker dekentje, dan kunnen we 
met gezonde melancholie denken.. 
Wat is het dat ons allemaal drijft? 
Waarom rennen we van hot naar her? 
Wat is voor mij nu echt belangrijk, wie 
is voor mij echt belangrijk? Waar gaat 
alles en iedereen heen? Waarom is er 
zoveel onenigheid en oorlog? Waar is 
God? Waarom lijkt Hij zo afwezig bij zo-
veel kwaad en lijden? 
En midden in die vragen, onzekerheid 
en ook twijfel, precies daar horen we 
een aankondiging: “het Licht kwam in 
de duisternis” en “een Zoon wordt ons 
gegeven” die zal worden genoemd 
“Emmanuel”. Die Naam, wat een 
hoopvolle boodschap: God met ons! 

En daar gaan we de komende weken 
naartoe leven. De Advent is precies 
dat: de komst afwachten, met hoop 
en verwachting, van Hem die licht 
brengt in de duisternis. Vanaf zondag 
1 december leven we heel intens toe 
naar Kerstmis, de komst van God op 
aarde. En weet u? God is niet opper-

vlakkig en ook geen tovenaar, want 
onze ziel is meer waard dan een 
“quick fix”. God knipt niet even in de 
vingers om alles snel-snel op te los-
sen, al zou Hij het kunnen. Nee, God 
stuurt zijn eigen Zoon. God de Zoon 
wordt mens, echt, in de concrete ge-
schiedenis, en zal al dat lijden en 
kwaad op Zich nemen om door de 
dood heen verlossing en leven te ge-
ven. En nog meer! Hij heeft ons ieder 
een vrije wil gegeven, dus Hij legt ons 
deze geschenken niet verplicht op, 
Hij biedt het aan, als een echt ca-
deau. En daar is de Advent voor: 
staat uw hart en leven open voor dat 
geschenk, voor dat Licht? Op die 
avond bij kaarslicht, lees eens rustig: 
Evangelie van Lucas, hoofdstukken 1 
en 2… Wat een verhaal van hoop! 

P. Johannes van Voorst, IVE 
 

Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de  

misintenties. 

 
 


