In Papoea-Nieuw-Guinea dreigen eilanden te verdwijnen;
wij kunnen daar iets aan doen.

Terwijl de conflicten in Israél/Gaza en Oekraine het dagelijkse nieuws beheersen, zijn er veel meer plaatsen
op de wereld waar de nood hoog is. Daarom richten wij dit jaar op Wereldmissiedag de blik op Oceanié, in
het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen voorgoed te

verdwijnen als gevolg van de klimaatverandering. Voor de inwoners is dit een catastrofe.

Geen paradijs maar nachtmerrie

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: voor velen van ons het gedroomde

paradijs in de Stille Zuidzee. Maar voor de bewoners van de Carteret-eilanden is het een nachtmerrie. Hun
eiland dreigt voorgoed in zee te verdwijnen. Zo’n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar

het grotere eiland Bougainville. Zij gelden als de eerste klimaatvluchtelingen wereldwijd.

Het zoute water vernietigt nu al planten zoals broodboomvruchten en bananen. Om het binnendringen van
het zoute water te vertragen en de mensen zo lang mogelijk hun thuisland te laten behouden, planten de
jongeren mangroven die het land
stabiliseren. Het verzinken van de eilanden
is daarmee niet tegen te houden, maar zo
krijgt de eilandgemeenschap tijd om de
gedwongen verhuizingen in goede banen
te leiden.

Wij kunnen hen daarbij helpen!

Campagne

Oktobermaand is Wereldmissiemaand. In
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Jongeren planten mangroven dat kader vragen wij ook in onze parochies

aandacht voor de gevolgen van de
klimaatverandering voor de bewoners van deze Carteret-eilanden. Daar nemen met name vrouwen een
leidende rol op zich, vaak gestimuleerd door de katholieke Kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door
mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.
Wij kunnen een steentje bijdragen aan hun goede werk: In onze parochies wordt deze maand gecollecteerd

voor de bedreigde eilanden in de Stille Zuidzee.
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