In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18.
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk.

Kevelaer: oud en nieuw

Op woensdag 14 augustus jl. maakten we vanuit de
parochiefederatie een bedevaart naar een bekende
Mariaplek: Kevelaer. Net over de grens in Duitsland is deze
plek al vele jaren vertrouwd bij veel Nederlanders.

Aan de ene kant |s het al een oude plek, de geschiedenis

- gaat terug tot 1642 en draait om een
kleine afbeelding van Maria als
“troosteres van de bedroefden”. In de
tijd dat in Nederland het katholieke
geloof niet overal vrij kon worden
beleefd, was Kevelaer een plek waar
men vrij het geloof kon uiten. Velen
gingen daar naartoe om troost en hulp
te vragen aan Maria, zodat zij vanuit
de hemel dichtbij zou zijn in alle
moeilijkheden waar iemand maar mee
zZit. Zo zien we al dat de oude plek ook
nu heel veel betekenis heeft.

Op deze manier komen ook vandaag
de dag mensen daar naartoe, zoals ook wij vanuit onze
parochies. De goede en gezellige busreis in twee bussen
bracht ons tot vlakbij het heiligdom en na een lekkere “koffie
plus” gingen we ons voorbereiden op de Heilige Mis die we
vierden in de eenvoudige en stijlvolle “Beichtkappelle” met
zang van de zusters en organist Jean Wijnands uit
Borgharen.




Vanuit de Heilige Mis liepen we naar de Genadekapel om
een gebedsgroet te brengen aan Onze Lieve Vrouw en
maakten we een groepsfoto op de trappen van de Basiliek.

In de middag mochten we deelnemen aan het Lof in de
Basiliek met zang, lezing en preek, en een korte Aanbidding
van het Allerheiligste met Zegen. Daarin mocht ook onze
groep een paar kleine bijdragen leveren en zo waren we mooi
verenigd in gebed vanuit verschillende windstreken. Kortom,
een oude plek waar we de nieuwheid van onze gebeden bij
Maria brachten en de nieuwheid van haar zorg mochten
ervaren!

P. Johannes van Voorst, IVE

Bijbelgespreksgroep over _engelen, boodschappers van
God

één keer per maand op de woensdagavond of
donderdagmiddag

In Klooster Wittem komt elke maand een groep bij elkaar om
in gesprek te gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel. In
de tweede helft van 2024 gaan we Bijbelverhalen lezen waar
engelen optreden,

Elke keer komt er een aantal verhalen aan bod. We
bespreken de achtergronden en ook de vraag wat die
verhalen voor ons, mensen uit 2024, kunnen betekenen.

Uit het Oude Testament lezen we dit najaar uit de boeken
Genesis en Rechters. Uit het Nieuwe Testament uit de
Handelingen van de Apostelen en het boek Openbaring. En
natuurlijk lezen we in december de kerstevangelies, want ook
daar spelen engelen op verschillende manieren een rol.

De Bijbelgespreksgroep komt bij elkaar op de
woensdagavonden 18 september, 23 oktober, 20 november,
11 december, van 19:30 uur tot 21:00 uur;

Voor mensen die een voorkeur hebben voor overdag is er
een tweede groep die samenkomt op de
donderdagmiddagen 19 september, 24 oktober, 21
november en 12 december 2024, van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Interesse? U kunt zich per keer aanmelden.




Plaats: Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, Wittem
Aanmelden bij de receptie van het klooster, tel. 043 4501741
of via ageeth.potma@kloosterwittem.nl

Deelnamekosten per keer: € 3,- incl. koffie/thee en kopieén.

Je moet het maar weten

Wat is het verschil tussen een orde en een congregatie?
De Kerk kent verschillende soorten kloosters. Daar wonen
zusters, broeders, fraters of paters. Zij zijn lid van
kloosterordes of congregaties. Vaak worden de aanduidingen
‘orde’ en ‘congregatie’ door elkaar gebruikt. Maar er is een
verschil. Kort gezegd komt het erop neer dat de kloosterordes
dateren van voor 1550. Alle instituten voor religieus leven die
né die datum zijn opgericht, worden congregaties genoemd.
Dat betekent dat er maar een paar ordes bestaan. De oudste
kloosterorde is die van de benedictijnen. De andere ordes zijn
die van de cisterciénzers, kartuizers, norbertijnen (vernoemd
naar de Limburgse heilige Norbertus), augustijnen,
franciscanen en dominicanen. De laatste orde die in de 16¢€
eeuw werd opgericht waren de jezuieten.

Dat er na 1550 geen nieuwe ordes meer zijn opgericht heeft
te maken met de besluiten van het Concilie van Trente dat
tussen 1545 en 1563 plaatsvond. Tijdens dat concilie werden
er allerlei veranderingen in de Kerk ingevoerd, onder andere
over de manier waarop kloosters georganiseerd waren.

Een ander verschil tussen ordes en congregaties is dat de
leden van ordes plechtige geloften afleggen, terwijl de leden
van een congregaties alleen de zogeheten ‘eenvoudige
kloostergeloften’ afleggen. Dit wordt ook wel professie
genoemd. In juridisch opzicht is er ook een verschil. De ordes
zijn van pauselijk recht en vallen daarom rechtstreeks onder
het Vaticaan. Congregaties kunnen ook van zogeheten
bisschoppelijk recht zijn. In dat geval vallen ze onder de
verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschop.

Koffie-uurtje op zondag 08 september
W

Alle parochianen zijn weer uitgenodigd voor



het maandelijkse koffie-uurtje in de pastorie op zondag 08
september.. Dit koffie-uurtje begint om 10.00 uur, na de
hoogmis. ledereen is welkom en U hoeft zich hier niet tevoren
voor op te geven. .

DANK!I

Heel veel dank gaat uit naar het IVN Meerssen voor het
verzorgen van de “kroedwusj’ voor onze diensten rond Maria
Tenhemelopneming.

Geweldig dat oude tradities kunnen blijven voortbestaan dank
zij de medewerking van velen.

Kerkdiensten H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 07 september: Maria op zaterdag
17.30 uur: H. Mis in Bunde en 19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 08 september: 235t zondag d.h. jaar

09.30 uur: gest. jrd. voor ouders Corten-Raeven;
gest. jrd. voor Lambert en Liza van Weersch-
Frenken;
voor ouders Sef Gardeniers en Elisabeth
Schoenmakers en overleden familieleden;
voor Maria Frenken-Kerckhoffs;
voor een overledene;

woensdag 11 september:
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

zaterdag 14 september: Kruisverheffing

17.30 uur: zeswekendienst voor Fien Engelen-Akkermans;
voor Maria Frenken-kerckhoffs;
voor een overledene;
voor alle overledenen van de fam, Klinkers-Maas;




