
Wat is het waard? 
Is ons leven het wel waard om geleefd 
te worden? Is het niet heel saai en 
eentonig? Als je leven geen betekenis 
heeft, is het zeker eentonig, maar als je 
leven een doel heeft, is het niet 
monotoon. Bijvoorbeeld: elke keer 
hetzelfde papier en zwarte inkt, elke 
keer dezelfde mobiel met dezelfde 
internetverbinding. Herhaling geeft 
vaak verveling. Maar, er is meer, want 
met je vinger kan je de bladzijde 
omslaan en naar een volgende site of 
filmpje gaan.  

Het leven is eentonig als het geen doel 
heeft. Als we niet weten waar we heen 
gaan of waarom, dan blijft er in het 
leven vooral frustratie en ongeluk 
over. Als er geen doel is, dan heb je 
vooral aandacht voor beweging. In 
plaats van het toewerken naar een 
ideaal, wordt het ideaal voortdurend 
veranderd en noemen we het 
gemakshalve “vooruitgang.” We 
weten nog steeds niet waar we 
eigenlijk naartoe onderweg zijn, maar 
we zijn zeker weten “op weg.” Het is 
als iemand die net YouTube ontdekt en 
tot laat in de nacht doelloos nutteloze 
filmpjes kijkt. Een vloed aan beelden 
en indrukken van overal vandaan, niet 
gehinderd door enig criterium. Zonder 
ultiem doel van het leven kunnen we 
niet eens zeggen of we wel 
vooruitgang maken. Zonder richtpunt 
is er geen criterium van toenadering. 
Op die manier wordt het leven saai en 
oppervlakkig. Voor nu leuk en fijn, 
misschien, maar duurzaam? 

 

 

Zoals een beeldhouwer die op een 
stuk marmer begint te hakken, 
zonder enig idee of plan. Waarvoor 
doet hij het? Na decennia zo leven 
proberen we dan om ergens een kick 
uit te krijgen en zo de saaiheid 
verdrijven. Als een boer zouden we 
misschien eerst graan planten, een 
week later toch weer aardbeien, 
maar na een week toch weer 
pompoenen of watermeloen, want 
dat is spannender. Als de herfst 
arriveert, is er geen oogst. Herhaal 
die cyclus een paar keer en je wordt 
gek. Betekenisloosheid van het leven 
maakt het vermoeiend. Visie en 
politieke kleur veranderen met de 
mode en Instagram post die we 
toevallig tegenkomen. We schieten 
pijlen af op van alles, maar vergeten 
welk doel de moeite waard is. Zonder 

finish is de 
toproeier of 
hordeloopster 

verveeld, het 
gebrek aan een 
doel maakt ons 
verveeld met 
het leven. Dus 
waar leef ik 
voor, vandaag 
en altijd? 
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Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de 
misintenties. 

 
 


