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Nieuw gezicht
Een nieuwe pater in de parochies, geen

buitenlander deze keer! Nou ja,
misschien wel een beetje, want ik kom

uit het midden van het land, ook al heb
in Zuid-

ik wel wat familiewortels
Limburg. Vanaf 1 juli jl. ben ik kapelaan
in de parochies van deze mooie regio
en ik stel me graag kort voor.
Opgegroeid in de provincies Utrecht en
Noord-Brabant, was mijn

oorspronkelijke plan om Luchtvaart-

en Ruimtevaarttechniek te studeren.

In het eerste jaar ontdekte ik de

priesterroeping en ook al was de

luchtvaart zeker boeiend, ik ging met

enthousiasme naar het seminarie.

Na meerdere jaren studeren werd ik in
2014 priester gewijd. De eerste jaren
ben ik voornamelijk in de wijdere regio
van Haarlem en Amsterdam werkzaam

geweest en ook gedeeltelijk op het
Maria heiligdom van Onze Lieve Vrouw

ter Nood in Heiloo.

De afgelopen 3,5 jaar mocht ik in Italié
wonen en verder studeren. Ik woonde
in een prachtige voormalige abdij met
een grote groep van onze congregatie

van het Mensgeworden Woord.
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Daar studeerden we heel veel en
hielpen we ook in de lokale en
andere parochies met al het werk
van de gemeenschappen. Nu net heb
ik deze fase van studie in de Filosofie
afgerond, waarin ik me heb verdiept
in de Metafysica van de H. Thomas
van Aquino en dat in een dialoog met
de moderne filosofie, wat een pittig
maar heel boeiend thema is. Het
klinkt bijzonder abstract, maar heeft
ook heel concrete gevolgen voor ons
logische nadenken en dus ook voor
hoe we nadenken over ons geloof.

In ruim 10 jaar priester, en ook
daarvoor al, heb ik heel veel contact
gehad met gezinnen, tieners en
jongeren en kijk er altijd naar uit om
uitgedaagd te worden om samen te
ontdekken wat de betekenis van het
geloof in Jezus is hier en vandaag.
Lastige vragen zijn voor mij geen
probleem, maar eerder een
uitdaging om samen op zoek te gaan
naar antwoorden. In ons diepe
katholieke geloof kunnen we zoveel
schatten ontdekken, dat maakt mij
enthousiast om met iedereen te

delen! Hopelijk tot ziens!
P. Johannes van Voorst, IVE

Namen en telefoonnummers van
contactpersonen vindt u bij de
misintenties.




