
Een Persoonlijk Afscheid 

 

Beste mensen,  

 

De laatste tijd kwamen meer mensen bij ons met een “dilemma” hoe een uitvaart te 
regelen. Sommigen zouden zelf graag een kerkelijke dienst willen, maar omdat 
bekenden niet kerkelijk zijn, kiezen ze dan toch voor een dienst in het crematorium. 
Anderen weer wensen een meer persoonlijk en op maat gemaakt afscheid, dat verder 
gaat dan wat in een H. Mis mogelijk is. Het is belangrijk om te begrijpen dat er ook 

vanuit onze federatie alternatieven zijn die 
tegemoetkomen aan deze behoeften.  
Al is het iets heel goeds om H. Missen voor onze 
overledenen te (laten) vieren, is dat niet de enige 
optie. In plaats daarvan kunnen families voor een 
zogenaamde woorddienst kiezen, waar meer vrijheid 
is om de ceremonie aan te passen aan de 
persoonlijkheid en levensstijl van de overledene. Dan 
kunnen bv. meer herinneringen worden gedeeld, 
persoonlijke verhalen worden verteld en muziek 
gespeeld die betekenisvol was voor de overledene. 

Dit is niet alleen in kerken mogelijk, de priester kan zulke vieringen ook in een 
crematorium voorgaan (wel dan niet in een gedeelte, maar de hele dienst). Het is 
echter niet mogelijk H. Missen in een crematorium te vieren. Maar deze kunnen nog 
steeds op andere momenten in de parochiekerk voor de overledene worden 
opgedragen. 
Er zijn dus oplossingen waar zowel met het kerkelijk-geestelijk aspect, alsook het 
gewoon breder menselijke rekening gehouden kan worden, en zo de wensen van 
zowel de overledene als de nabestaanden gerespecteerd en vervuld kunnen worden. 
Het makkelijkste zal zijn, dat u met de priesters tijdig contact opneemt om een 
uitvaartdienst samen te bespreken. Zo kunnen we samen naar een invulling van de 
viering zoeken die zo veel mogelijk aan de verwachtingen van iedereen voldoet. U blijft 
natuurlijk altijd vrij om toch voor een andere vorm van afscheid te kiezen. 
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