Ziekenbezoek

Beste mensen, niemand is graag ziek en
niemand vindt het prettig om beperkt te
worden in zijn leven. Vaak is het omgaan met
ziekte en pijn zelfs nog pijnlijker en moeilijker
dan de ziekte of pijn zelf. Het accepteren van
de situatie en ermee omgaan is een uitdaging.
Daarom is het voor ons als priesters erg
belangrijk om de zieken bij te staan en hen de
troost van God over te brengen, zowel door
middel van gesprekken als door de
sacramenten.

Daarom wil ik vandaag benadrukken dat het
sacrament van de ziekenzalving niet gezien
moet worden als een voorbode van de dood.
In plaats daarvan wil de Heer de zieke mens in
dit sacrament als Heiland tegemoet treden.
Door de priester brengt Hij genezing en
verlichting aan de zieke persoon, legt Hij zijn
handen op en biedt Hij de ondersteuning die
de zieke mens in deze moeilijke levenssituatie
nodig heeft. Christus wil de zieke helpen in
lijden, ongeduld, angst, machteloosheid op
zowel menselijk als religieus gebied, en bij het
ontstaan van innerlijke strijd. Hij nodigt de
zieke uit om deel te nemen aan Zijn lijden tot
heil van de wereld. Wij hebben wel vaker
meegemaakt dat mensen, zelfs degenen die
aanvankelijk twijfelden, achteraf erg blij
waren omdat ze de kracht konden voelen die
dit sacrament geeft. Helaas horen we vaak pas
laat dat mensen ziek zijn. Vanuit onze ervaring
weten we dat het meestal makkelijker

is dan we denken om erover te praten. De
priester kan gewoon een keer langskomen
voor een bezoek. En zelfs als de persoon niet
meer aanspreekbaar is, kan de ziekenzalving
nog steeds worden toegediend. In dit geval is
het van groot belang om samen met de zieke
te bidden, zelfs als er geen reactie is: vaak
kunnen ze ons nog horen.

Hetis het beste om direct contact op te nemen
met een van de priesters. Het is handig om
onze telefoonnummers in uw telefoon op te
slaan, zodat u ze meteen kunt vinden. Het
personeel van zorginstellingen heeft deze
nummers niet altijd bij de hand en soms willen
geestelijke verzorgers de rol van priesters op
zich nemen hoewel zij geen sacramenten
kunnen toedienen.

Pastoor Horsch: 06-12.32.64.63 / de paters:
043-311.15.79 / voor spoedgevallen (dag en
nacht): 043-365.65.18. Mocht het geval zich
voordoen dat we toch niet bereikbaar zijn voor
een spoedgeval, bel dan Envida op: 043-
369.06.70 en vraag naar de priester die dienst
heeft. U hoeft zich nooit zorgen te maken dat
u ons tot last bent: God heeft ons geroepen en
ons tot priesters gemaakt, en wij komen
graag!
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Namen en telefoonnummers van
contactpersonen vindt u bij de misintenties.




