Het menselijk lichaam

De oude Grieken zeiden: Als iemand sterft,
wordt de ziel bevrijd uit de kerker van het
lichaam en gaat die ziel naar binnen in de
goddelijke onsterfelijkheid. Op die manier
is het lichaam alleen van tijdelijk belang en
is het dus niet zo wezenlijk voor ons.

De Bijbelse opvatting is heel anders: het
lichaam zal na de dood weliswaar vergaan,
maar dit is slechts een overgangstoestand:
daarna zal de mens opnieuw levend
opstaan door de kracht van God zoals
iemand wakker wordt uit zijn slaap. En het
was Jezus die vanuit deze goddelijke kracht
die Hem eigen was de dochter van Jairus
(Mc. 5), de zoon van de weduwe van Nain
(Lc. 7) en zijn vriend Lazarus (Joh. 11) uit de
doden opwekte. En in het besef van deze
onverwoestbare Levenskracht kondigde
Hij aan dat Hij zelf zou sterven en verrijzen.

Verrijzenis van het lichaam

Na zijn dood zou Hij laten zien dat dit
verrijzen niet alleen iets spiritueels was
maar ook lichamelijk, namelijk door aan
zijn leerlingen te verschijnen : ze kunnen
Hem zien en aanraken en Hij eet met hen.
Zijn lichaam is niet meer afhankelijk van
gewone omstandigheden van het aardse
leven. Het gaat om een niet te beschrijven
gebeurtenis, om dingen die we vanuit de
gewone menselijke ervaring niet kennen,
om een voor het verstand ontoegankelijk
gebied: alleen de Heilige Geest, Gods
genade laat licht schijn op dit mysterie.
Hier is een kracht voor nodig die niet van
deze wereld afkomstig is.

Je eigen verrijzenis

Jezus is verrezen — zoals de apostel
Paulus zegt — “als eersteling van hen die
ontslapen zijn”; “wie in Hem gelooft, zal
leven, ook al is hij gestorven” zegt
Johannes. Met andere woorden: ook
voor ons geldt dat de weg naar eeuwig
leven (met ziel én lichaam!) voor ons
open ligt, dankzij Jezus Christus.
Dat vraagt geloof. Als je dat niet hebt,
kun je Hem daarom vragen en Hij zal jou
de Heilige Geest sturen. Als je kunt
geloven, betekent dat ook “hopen”:
Hopen op eeuwig leven waarin je God
mag zien in zijn zaligheid en op
samenzijn met degenen die ons lief zijn
en ons in de dood zijn voorgegaan.

In dit leven al verrezen zijn

Als wij het leven leiden van een
gedoopte, dat wil zeggen: als we een
christelijk leven leiden, dan hebben we
nu al werkelijk deel aan de verrijzenis
van Christus. Wij zijn van de dood tot het
leven overgegaan. Dat neemt beslist niet
de verwachting van de verrijzenis weg
die ons na het sterven is beloofd, maar
we bezitten nu reeds iets van die
toekomstige staat, is ons lichaam een
tempel van de Heilige Geest en hopen
wij onderweg naar de eeuwigheid op de
heerlijke, hemelse toestand van onze ziel
en ons lichaam: op ons PASEN!
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