
Doorbreek de cyclus 
De Veertigdagentijd als voorbereiding op 
het Paasfeest is nog maar net begonnen en 
we zien al de paashaas en het 
piepkuikentje als een mooi beeld voor de 
lente, inderdaad. Maar deze voorstelling 
linken aan Pasen als het nieuwe leven dat 
het Paasfeest ons brengt, is helaas een 
verkeerde beeldspraak. De haas en het 
piepkuikentje leiden doorgaans maar een 
kort leven en staan zeker niet symbool 
voor de eeuwigheid. 

Pasen is een nieuw begin, maar niet in de 
zin van de jaargetijden: lente, zomer, 
herfst en winter. De jaargetijden zijn een 
eindeloos terugkerende cyclus, terwijl 
Pasen dat niet is. Pasen is een ánder nieuw 
begin. Een begin dat een einde maakt aan 
alles wat cyclisch is en dat alles wat 
sterfelijk en eindig is voorgoed achter ons 
laat. Pasen is de overwinning van Jezus op 
de dood. De aankondiging van een leven 
zónder einde: eeuwig leven. 

Als we spreken over het eeuwige leven 
willen we daarmee zeggen dat het leven 
met God grenzeloos is. Te vaak denken we 
dat dit nieuwe leven bij God pas begint na 
ons sterven. Dat is ook zo, maar het is geen 
volledige weergave van het mysterie waar 
we deel van uitmaken. We zijn al aan het 
eeuwige, nieuwe leven begonnen toen we 
gedoopt werden. Toen is ons leven met 
Christus – die het Leven zelf is – al 
begonnen. Christus in alles volgen, is dé zin 
van ons leven. Om meer deel te krijgen aan 
zijn leven, geeft de Kerk ons ieder jaar 

de Veertigdagentijd. Het is een tijd om 
hierbij stil te staan en ons dat leven jaar 
na jaar meer eigen te maken. 

Ik breng u de biecht in herinnering die 
berust op een wijsheid van onze moeder 
de Kerk: Wie met God wil leven, 
onderzoekt zijn eigen leven. Het nieuwe 
leven begint nl. juist daar, waar wij ons 
bewust worden van onze 
tekortkomingen en ons vervolgens naar 
Christus keren. Bij het sacrament van 
verzoening, de biecht, gaat het allereerst 
om de vraag of wij 
ons leven op het spoor van Christus 
houden. Daar waar het echt ontspoord 
is, is dit sacrament de weg om ons leven 
weer op de rails te krijgen. Juist dit 
sacrament maakt een nieuw begin 
mogelijk en geeft ons een Paaservaring. 
We stappen namelijk over een drempel 
heen van wat eigenlijk dood was in ons 
leven. We worden verlost van zaken die 
het leven bederven. Pasen opent zo een 
ander perspectief en laat een nieuw licht 
schijnen op onze aardse werkelijkheid. 

Jezus is degene in wie God ons de hand 
reikt. Het is niet de koele hand van het 
zakelijke verstand, maar de warme hand 
van solidariteit en geborgenheid. Dát is 
de Blijde Boodschap: God is en blijft ons 
trouw. 
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