
        R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA 
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten 

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59     

e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl  
NL25 RABO 0152 2906 72  --  NL27 INGB 0001 0453 88 

27 januari 2024 t/m 03 februari 2024  

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur 

 
In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18. 
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie 
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk 
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk. 

 
Als kerk en parochie iets betekenen 
 

“Het is een plek waar ik God vind.” “Ik vind er rust in de 
hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken 

die iets laten zien van de 
waarde die onze parochies 
hebben voor haar leden. Heel 
graag willen we een plek zijn 
en blijven waar leden rust en 
verdieping vinden en God 
ontmoeten. Waar we 
klaarstaan voor mensen in de 
samenleving die onze steun 
nodig hebben. 
Samen kerk-zijn is voor veel 
mensen van grote waarde. En 
ook al rust veel van het werk 

van de parochie op de schouders van (onmisbare!) 
vrijwilligers, toch kost samen kerk-zijn ook gewoon geld. 
Bijvoorbeeld voor onderhoud van het kerkgebouw, kosten 
voor verwarming en verlichting of het salaris van de pastoor 
en de kapelaan. 
Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden 
vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Maar parochies 
krijgen geen subsidie: niet van de wereldlijke overheid en ook 
niet van "Rome" of een andere kerkelijke instantie. Om te 
kunnen bestaan hebben wij een financiële bijdrage nodig van 
onze parochianen, zodat we ook in de toekomst van waarde 



kunnen blijven voor iedereen die openstaat voor de Blijde 
Boodschap die perspectief biedt en hoop. Actie Kerkbalans 
helpt daarbij. 
Uw bijdrage kan dus eigenlijk niet gemist worden voor het 
voortbestaan van onze parochies! De kerk vraagt u geen 
contributie, maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. 
Doet u ook mee? 
Ook de Belastingdienst helpt een handje mee: Uw bijdrage 
aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking 
voor belastingaftrek. Uw gift kan zelfs helemaal aftrekbaar 
zijn als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te 
leggen als periodieke gift (zie: www.belastingdienst.nl). 
Als u in het verleden financieel hebt bijgedragen: Hartelijk 
dank! We hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen! 
 

Pastoor P.  Horsch 
 

H. Angela Merici    27 januari 
 

Angela Merici was een Italiaanse katholieke religieuze. Zij 
was de stichteres van de kloosterorde van de ursulinen, de 
eerste orde binnen de Katholieke Kerk die zich in het 
bijzonder richtte op onderwijs voor meisjes. Zij is in 
1807 heilig verklaard; haar feestdag is 27 januari. 
Angela Merici was de dochter van de adellijke Giovanni 
Merici die in de omgeving van Desenzano een landgoed had. 
Haar moeder kwam uit de aanzienlijke familie Biancosi. Zij 
werd al op jonge leeftijd wees en woonde na de dood van 
haar ouders met haar oudere zus bij een oom in Salò. Haar 
zuster stierf korte tijd later. In Salò trad Merici toe tot de derde 
orde van Franciscus van Assisi (de Orde van Franciscaanse 
Seculieren), die leken de mogelijkheid biedt om zich in dienst 
van de kerk te stellen. 
In 1524 nam ze met Romano deel aan 
een pelgrimstocht naar Palestina. Tijdens een tussenstop 
op Kreta werd ze bijna geheel blind. Ze reisde wel door naar 
Palestina en kreeg pas op de terugreis haar zicht terug. 
Op haar twintigste keerde ze terug naar Desenzano en leerde 
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daar ook rijke burgers uit Brescia kennen. Zij woonde tot 
1529 in Brescia in het huis van de koopman Antonio Romana 
vlak bij de kerk San Agata. In 1506 kreeg ze 
een visioen terwijl ze tijdens de oogst op het veld aan het 
werk was. Hierin werd haar verteld dat ze een gemeenschap 
van vrouwen zou stichten, gewijd aan de heilige Ursula, die 
zich zou inzetten voor onderwijs aan meisjes. Dit vormde de 
inspiratie voor haar latere werk. 
In Brescia kwam ze in contact met de Compagnia di Divone 
Amore (het genootschap van de goddelijke liefde), een groep 
mannen die in ziekenhuizen werkte en zich inzetten voor 
religieuze vernieuwing. Merici vormde een vergelijkbare 
groep vrouwen die zich vooral inzetten voor religieuze 
vorming van kinderen. Ze leidde een zeer ascetisch en sober 
leven, met nadruk op werk ten dienste van anderen en 
gebed. 
Bij een bezoek aan Rome een jaar later vroeg paus Clemens 
VII haar om de leiding te nemen van een orde die zich 
bezighield met ziekenzorg. Ze sloeg het aanbod af omdat ze 
dit niet als haar roeping zag. 

BLASIUS-ZEGEN 
Op 3 februari viert de kerk de gedachtenis van de heilige 
Blasius, een arts die in de vierde eeuw na Christus in 
Armenië leefde. Hij wordt gewaardeerd vanwege zijn 
hulpvaardigheid en vanwege het feit dat hij geen verschil 
maakt tussen rijk en arm, vriend of vreemdeling, gelovige of 
ongelovige. Na het overlijden van de plaatselijke bisschop 
werd hij tot nieuwe bisschop verkozen.  
Enkele jaren later begon een nieuwe christenvervolging. Ook 
bisschop Blasius werd gevangengenomen. In de gevangenis 
– zo wordt verteld – werd op zijn voorspraak een kind dat een 
visgraat had ingeslikt, van de verstikkingsdood gered. Door 
de bijzondere Blasius-zegen roepen wij ook nu nog de 
voorspraak van deze heilige bisschop en martelaar in “bij 
keelziekten en alle andere kwaad”.  
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Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 27 januari: H. Angela Merici 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld 
 
zondag 28 januari: 4de zondag door het jaar 
09.30 uur: zeswekendienst voor Thei Brands; 
                  voor Gerda Thomas-Haas; 
                  voor Gerda Dinnissen-Scholten; 
                  voor Lei Kurvers; 
                  voor Gerda Brassé-Corten; 
 
woensdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco 
09.00 uur: H. Mis  aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                voor roepingen tot het priesterschap en het 
                religieuze leven; 
 
zaterdag 03 februari: H. Blasius 
17.30 uur: zeswekendienst Gerda Thomas-Haas; 
                  zeswekendienst Gerda Dinnissen-Scholten; 
                  voor Sjang en Finy Urlings-Gardeniers; tevens  
                  voor Desirée 
Na de dienst: Blasius zegen 
 
In verband met Carnaval zal in week 7 geen contactblad 
verschijnen. U vindt in onze volgende editie de kerkdiensten 
voor zaterdag 03 tot en met zaterdag 17 februari.  
Op zondag 10 februari is er weer ons maandelijkse koffie 
uurtje op de pastorie.  


