
Dank 
Beste mensen,  
Na deze jaarwisseling van 2023 naar 
2024 willen wij – de priesters en zus-
ters – het bestuur, de parochie teams 
en u allen een gezegend nieuw jaar 
wensen, een jaar met betere vooruit-

zichten. 
Verder willen wij, 
zoals de titel aan-
duidt, ook dank-
zeggen. En in het 
bijzonder willen 
we alle vrijwil-
ligers van onze 
parochies dan-
ken, allen die 
meewerken aan 

de opbouw van onze kerkgemeen-
schap: Onze vrijwilligers in het be-
stuur, op de parochiekantoren (die 
soms gewoon hun thuis zijn), van de 
klussengroepen, van de kerkhoven, 
van de bloemverzorging, allen die 
poetsen… Ook diegenen die wel zou-
den hebben gewild, maar niet (meer) 
konden of durfden. Want wij weten 
wel, dat zij met pijn thuis zijn geble-
ven en graag zouden willen helpen. 
Voor God tellen deze oprechte verlan-
gens onder zulke omstandigheden van 
overmacht net alsof wij het werk wél 
hadden gedaan, en zullen we er ook 

 
het loon voor krijgen in de eeuwig-
heid. Gelukkig is voor God werken 
nooit “voor de prins werken”.  
Mogen deze mooie voorbeelden van 
onze vrijwilligers, alsook van allen 
die financieel bijdragen, ons aan-
moedigen om het nieuwe jaar het 
hoofd te bieden. En al hopen we al-
tijd wel op spoedige verbeteringen, 
meer vrede en gerechtigheid, uitein-
delijk ligt onze hoop ergens anders 
en willen deze omstandigheden ons 
doen beseffen dat onze diepste ver-
langens pas in het hiernamaals kun-
nen worden verzadigd. 

P.  Andreas Schmidt, IVE 
 

 Onze vorige vrijwilligersavond  

 
Namen en telefoonnummers van 
contactpersonen vindt u bij de mis-
intenties. 

 


