
Beste mensen, 

Het is u natuurlijk opgevallen dat pater Mario al enige tijd ziek en veel minder zichtbaar is in 

onze parochie. Daardoor is het voor ons als priesters het afgelopen jaar een hele opgave 

geweest om met z’n tweeën alle missen in onze federatie met 6 parochies te doen. Wanneer 

één van ons tweeën afwezig was, of bij bijzonderheden (zoals EHC, processies) moesten we 

voor vervanging zorgen en dat was lastig: we konden niet uit een reserve-poule een priester 

aanvragen. (In Geulle moesten op laat moment de Mis afgelasten), 

Nu bekend is dat pater Mario ons gaat verlaten – details worden deze week gepubliceerd – 

hebben we dus een groot probleem: Hoe nu verder met 2 priesters? Vanwege de dalende 

inkomsten kunnen de parochies een derde priester niet meer betalen (en ook al zouden ze 

dat kunnen, zou het bisdom of de congregatie van de paters een 3e hebben?). Als er niets 

verandert, worden wij als priesters (met zijn 2en) overbelast. En het moet mogelijk zijn, dat 

bij uitval van de ene priester – door vakantie, ziekte of retraite – de andere het werk tijdelijk 

kan overnemen. Of dat bij bijzonderheden we geen vervangers hoeven te zoeken. 

Met alle parochieteams hebben we dit bekeken en zijn we tot de slotsom gekomen, dat er in 

onze federatie op de weekenden nogal wat missen gaan vervallen en dat ook sommige 

aanvangstijden gaan veranderen. De doordeweekse missen veranderen hier niet. 

Dit nieuwe schema vraagt niet alleen een aanpassing voor ons, priesters, maar zeer zeker ook 

voor u als trouwe kerkganger en we zijn ons dan ook daar terdege van bewust. 

Wat is het plan? We gaan werken in een schema van 2 weken. 

In Ulestraten en Bunde, iedere week een weekend-mis: óf op zaterdag óf op zondag; en in 

Moorveld, Borgharen, Itteren en Geulle nog maar 1 weekend-mis in 2 weken. 

Bunde: 

In week 1 is dan de heilige mis in Bunde op zondag maar om 11.00 uur, niet meer om 11.30 

uur. In week 2 is dan de heilige mis in Bunde op zaterdag om 17.30 uur. De doordeweekse 

Missen op donderdagen 09.00 uur blijven gehandhaafd. 

Ulestraten: 

Week 1: heilige mis op zaterdag om 17.30 uur. Week 2: heilige mis op zondag om 09.30 uur 

en niet meer om 09.00 uur. De doordeweekse Missen op woensdagen 09.00 uur blijven 

gehandhaafd. 

Geulle: 

In Geulle is er nog maar 1x per 2 weken een zondagsmis; en dan niet meer om 10.15 uur maar 

om 9.30 uur. De doordeweekse Missen op vrijdagen 09.00 uur blijven gehandhaafd. Als er op 

zondag geen Mis is, is er wel een op zaterdag in Moorveld om 19.00 uur. 

Moorveld: 

In Moorveld is er nog maar 1x per 2 weken een H. Mis op zaterdagavond om 19.00 uur. 

De doordeweekse Missen op dinsdagen 09.00 uur blijven gehandhaafd. Als er op zaterdag 

geen Mis is, is er wel een op zondag in Geulle om 09.30 uur. 

Borgharen: 

In Borgharen is er nog maar 1x per 2 weken een H. Mis op zondag; en dan niet meer om 10.30 

uur maar om 11.00 uur. Om de andere week komen op vrijdagavonden de Aanbidding + H. 

Mis te vervallen. Als er op zondag geen Mis is, is er wel een op zaterdag in Itteren om 19.00 

uur. 

Itteren: 

In Itteren is er nog maar 1x per 2 weken een H. Mis op zaterdagavond om 19.00 uur; 

in de tussenliggende weken zal er op vrijdagavonden om 19.00 uur een H. Mis zijn. 

Dus als er geen Mis is op zaterdagavond, is er wel een Mis op de vrijdagavond ervóór. 

Als er op zaterdag geen Mis is, is er wel een op zondag in Borgharen om 11.00 uur. 
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Een hele verandering voor alle parochies in onze federatie!  

Dit vraagt heel wat van u als trouwe kerkganger! Wat gaat u doen: blijft u alleen uw 

kerkgebouw, uw dorpskerk trouw, of gaat u naar een andere parochie om daar de Mis bij te 

wonen als er in uw eigen parochie op dat weekend geen Mis is? 

Voor veel ouderen is natuurlijk ook de vraag: hoe kom ik daar? Kan ik met iemand meerijden? 

Dit kan natuurlijk een mooie manier zijn om met elkaar in contact te komen, en er zouden op 

die manier meer mensen in onze kerken zijn. 

 

Wanneer gaan we beginnen? 

De veranderingen gaan in op zaterdag 6 januari en we gaan ermee door tot juli. Daarna zullen 

we bezien of we zo door kunnen gaan, of iets moeten bijstellen. 

Het zal voor iedereen een uitdaging zijn, maar we gaan het proberen; en het zou heel fijn zijn 

om na een aantal weken van u te horen hoe u het allemaal vindt. En natuurlijk als u nu al 

vragen of opmerkingen heeft, dan horen we dat ook graag. Het zal in het begin niet meevallen. 

De juiste plaatsen en tijden komen in de Geulbode en op de website te staan, maar ook komen 

er in iedere kerk grote posters waar het rooster nog eens duidelijk opstaat. 

Te zijner tijd krijgt u ook een foldertje mee naar huis met een overzicht van de nieuwe 

mistijden. 

 

Alvast van harte bedankt voor uw begrip, gebed en medewerking. 


