
Huldiging lectoren Agneskerk in Bunde  

 

Op donderdag 13 november 1997 was er de eerste bijeenkomst 

met de kandidaat lectoren. 

Pastoor Dohmen wilde graag een groepje vrijwilligers die hem 

konden ondersteunen in zijn taken zoals: tijdens de mis de 

misintenties, de eerste lezing en de voorbeden voorlezen. 

Ook zouden ze Buitengewoon bedienaren van de Heilige 

Communie worden, dat wil zeggen, tijdens de mis meehelpen de 

communie uit te reiken en deze ook naar de zieken in onze 

parochie brengen. 

Op zondag 15 februari 1998 was het dan zo ver, 11 lectoren, 6 

dames en 5 heren werden plechtig geïnstalleerd tijdens een 

mooie eucharistieviering. 

 

Er is in de 25 jaar veel gebeurd, lectoren die verhuisden, 

overleden of zich niet meer fysiek in staat voelden om dit werk 

te doen.  

Op zondag 19 februari 2023 willen we Lia van Rijt, Margriet van 

Bergen en Marijke van Helsland van harte feliciteren met hun 

25-jarig jubileum. 

Frans op het Veld willen we ook niet vergeten. Ook hij is 25 jaar 

vrijwilliger in de groep lectoren, weliswaar op de achtergrond 

maar altijd aanwezig daar waar extra hulp nodig was.  

 

Na de mis, zoals gebruikelijk op de 3e zondag van de maand is 

het koffiedrinken, en tevens een gezellig samenzijn om deze 

lectoren van harte te feliciteren met hun 25-jarig jubileum. 

 

Namens het kerkbestuur en het pastorale team: van harte 

gefeliciteerd en heel hartelijk dank voor al die jaren trouwe inzet. 

 

 

 Wilma Jonkergouw 

 

  

  

 


